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Alweer een jaar voorbij!

Bij de gezamenlijke kerstviering konden we met elkaar kijken naar een film, die begin volgend jaar op onze
website zal worden geplaatst.

Deze film, die Pepeyn Langedijk geheel belangeloos maakte, laat zien hoe de bewoners het beleven om hier te
wonen. De intentie van Het Tweede Huis komt hier bijzonder goed in uit.

Afgelopen jaar hebben we opnieuw ervaren hoe een aantal tijdelijke bewoners met vertrouwen in de toekomst
elders een bestemming heeft gevonden. Tijdens dezelfde viering keken we hier tevreden op terug.

Bij die gelegenheid las ik een verhaaltje voor van de Nederlandse kinderboekenschrijver Toon Tellegen. Hij heeft
prachtige verhalen bedacht die ook door volwassenen zeer worden gewaardeerd. Hij schreef onder andere veel
dierenverhalen, vaak met de eekhoorn en de mier in de hoofdrol. Het lijken simpele, vermakelijke verhalen, maar
er is diepgang in te vinden. Als je goed leest of luistert, ontdek je dat Toon Tellegen gevoelens als eenzaamheid,
twijfel, gemis en verdriet op een speelse wijze een plek geeft.

Een aanrader voor de kerstdagen.

Grote dank is verschuldigd aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van en binnen Het Tweede
Huis. Tot slot deel ik graag een quote, die ik ergens las en die goed past bij deze donkere dagen rondom Kerst:

“HET TWEEDE HUIS”

“Als je goed kijkt, zijn er altijd wel lichtpuntjes.
Soms zijn ze groot, soms klein.
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn!”

Marijke Graat coordinator

Dit jaar 2023 is het een jaar van tegenstellingen geweest. Tot juli hebben we een overvol, druk en soms hectisch
huis gehad. De bewoners die er waren woonden er al lang en de doorstroming was minimaal.

In de zomerperiode was iedereen blij dat het wat rustiger was, de drukte met veel jonge kinderen was verdwenen.
Zo langzaamaan kwamen er na de zomer weer nieuwe bewoners bij, maar de doorstroming ging ook vlot. Urgentie,
bijzondere bemiddeling, veel woonjaren of weer terug naar de partner thuis maakte dat het verloop vlot ging.
Hoopgevend voor degenen die nog wachten op een woning.

Het wonderlijke van het Tweede Huis is dat er altijd veel golfbeweging is. Een vol huis of juist niet. Veel kinderen
of juist niet. Alleen aanmeldingen van mannen, alleen aanmeldingen van vrouwen. En wanneer je denkt hé verdo-
rie, wat hebben we veel of weinig van het een of ander, komt de verandering snel.

Dat we hier met de hele club vrijwilligers van alles voor elkaar krijgen vind ik een enorme prestatie. Het 24 uurs
rooster is altijd afgedekt, de flexibiliteit van medewerkers en zeker ook van onze inwonende medewerkers is enorm.
Iedereen draagt hier op zijn of haar eigen wijze een belangrijk steentje bij aan het grote geheel van Het Tweede
Huis.

Toch wil ik nu extra de aandacht richten op de technische dienst. Wat zij het afgelopen jaar voor elkaar hebben
gekregen is enorm. Alle kamers hebben een volledige metamorfose ondergaan. De betrokkenheid van de mannen is
groot, ze komen tussendoor extra om nog iets af te maken of een of ander te brengen

Ik vind het nog steeds een eer om deel te mogen maken van dit bijzondere huis, haar vrijwilligers en haar bewoners.
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Bezoek van B&W Heumen 26 september

Op dinsdag 26 september brachten burgemeester Minses, de wethouders Arts, Engels, Wink en secretaris De Graaf
met drie ambtenaren een werkbezoek aan Het Tweede Huis. We hebben het gezelschap ’s middags ontvangen en ze
in het tuinhuisje bijgepraat over alles wat met Het Tweede Huis te maken heeft. Men had zich goed voorbereid en
was zeer geinteresseerd. Dat bleek uit het niveau van de gestelde vragen.

Daarna namen we het gezelschap mee Het Huis in om te laten zien wat er de laatste jaren tot stand is gekomen.

De goede banden, die wij met de gemeente hebben, zijn nogmaals aangehaald.

Een jeugdzonde

Samen delen met de zusters van het klooster

Zo’n zestig jaar geleden verhuisden wij naar Nederasselt.

Op een zondag in mei liep ik mee in een processie van de kerk over het
kerkhof en door de tuin van de zusters. Een schitterende tuin met veel bloe-
men, groenten en grote rode aardbeien.

Een week later zat ik in de kerk en tijdens de preek liet pastoor Vogels we-
ten dat er een mooie pen was gevonden tussen de aardbeien van de zusters.
Als iemand zijn pen was verloren kon deze worden opgehaald bij de pas-
toor. Ik had niks met pennen en heb die dan ook niet opgehaald

Of de pen ooit is opgehaald weet ik niet meer, maar dat de aardbeien bij de
zusters wel erg lekker waren dat heb ik wel begrepen.

Een van de vele vrijwilligers

Bijdrage van een bewoner
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Dagje uit voor de vrijwilligers 28 september

Op donderdagmiddag 28 september reisden wij met velen af naar het lieflijke heuvellandschap van Groesbeek voor
ons jaarlijks dagje uit van vrijwilligers van Het Tweede Huis.

We werden welkom geheten door de eigenaren van wijngaard ‘de Plack’, tevens de thuisbasis van ’Betsy’s kip’, een
boerderij voor biologisch gehouden kippen. De wijnhoeve ligt op een steenworp afstand van de Duitse grens bij het
dorpje Wyler.

Na een heerlijke lunch, met vanzelfsprekend kip op het menu, werden wij naar de wijngaard gedirigeerd. Daar
werden wij bijgepraat door een ter zake deskundige gids die ons alles vertelde over wijnstokken, druivenrassen,
snoeien, oogsten, het persen en gisten tot het ons duizelde. Om weer een beetje bij zinnen te komen nam onze gids
ons mee naar het terras voor een heuse wijnproeverij.

Onder het genot van een paar slokjes wijn werd er lekker bijgepraat. Een geslaagde middag.

NL 11 maart

Zaterdag 11 maart tijdens de NLdoet dag hebben wij, met behulp van een aantal vrijwilligers en burgemeester
Joerie Minses, de speelweide aangepakt. De wei is van een omheining voorzien en er is een schommel geinstalleerd
met een heuse nestschommel. De kinderen waren niet te houden en hebben het speeltoestel onmiddellijk in gebruik
genomen.
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Bram heeft een prachtige kast voor het kantoor gemaakt

De trap naar de zolder is zojuist geinstalleerd

Bijdrage van een bewoner

De wondere wereld van het tweede huis,

Ik leef momenteel in het johannesklooster van Nederasselt,

Ik ben in het tweede huis opgevangen en van harte welkom geheten,

Ik zie de vele betrokken vrijwilligers die hier hun ziel en zaligheid geven,
Dankbaar ben ik dat dit tweede huis bestaat,

Ik ben in het tweede huis opgevangen en van harte welkom geheten,
Denk nooit mij zal dit niet overkomen, ineens kan je situatie anders zijn,
Dankbaar ben ik dat dit tweede huis bestaat,

Dit is een ode aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken,

Denk nooit mij zal dit niet overkomen, ineens kan je situatie anders zijn,
Samen kunnen we elkaar steunen op weg naar een nieuwe start,

Dit is een ode aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken,

Ik schrijf dit pantoom gedicht vanuit mijn hart,

Samen kunnen we elkaar steunen op weg naar een nieuwe start,

Eerst de rust vinden in mijzelf en daarna kan ik verder,

Ik schrijf dit pantoom gedicht vanuit mijn hart,

Leven in de wondere wereld van vele verschillende mensen,

Eerst de rust vinden in mijzelf en daarna kan ik verder,

Ik zie de vele betrokken vrijwilligers die hier hun ziel en zaligheid geven,
Leven in de wondere wereld van vele verschillende mensen,

Ik leef momenteel in het johannesklooster van Nederasselt.
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Voorzitter Hans vertelt een verhaal van de
schrijver Toon Tellegen

Jan spreekt warme woorden naar de vrijwilligers
van Het Tweede Huis
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